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Lezers hebben iets te melden

Eerwaarde landrotten. Mijn boot krijgt een nieuwe eigenaar. Boot? Mijn boot is het
mobilisatiecomplex aan de Groeneweg in Bergen? Bekijken jullie de kaart maar eens een keer.
Een verschaolen 15 ha grote boot die welen niet kennen omdat er een groot hek omheen staat.
Het was een oorlogschip. En ik wil er een prachtige ark van maken waar we allemaal plezier aan
gaan beleven.

En hoe de kaarten nu geschud zijn komen er een paar stevige landhuizen. Zelfs met een goede
slok op vind ik dat *&@!!'*~, jammer. De stuurmannen van de gemeente hadden een mooie
structuurvisie opgesteld: "Het geheel kan gezien worden als een experiment van duurzaam
bouwen aan een inspirerende woonomgeving met faciliteiten voor kunstenaars binnen de
gemeente” en "De MOB-complexen vormen voor de Bergermeer kenmerkende groene oases
die de openheid van het omringende landschap dramatiseren” en: "bouwen voor starters, lagere
inkomens en senioren”. Ja, schrijven kunnen ze wel maar of die koers durven varen? De huidige
baas, Dienst landelijlc gebied ( de rijksoverheid), heeft namelijk een ander plannetje, laat er
2000m2 aan villa's opzetten en de poet is binnen.

Weg mooie woorden. Ja, er moet schoon schip gemaakt worden, want er zit nog vuiligheid en
bommen in het ruim en weghalen dat kost een paar duiten, Wat wil de kapitein? Vaar met nieuw
elan naar duurzaam wonen, educatie, biclogisch beheer, kunst. Geef die nieuwe matrozen wat
meer vierkante meters en geef ze de kans te laten zien hoe je een oorlogschip kunt
transformeren en zelf kunt zorgen voor energie en eten. Er zijn genceg landrotten die helpen
met opruimen van het smerige ruim. Over 10 jaar ligt er dan een prachtig schip waar onze
achterkleinkinderen ook nog blij mee zijn. 8 november gaat de gemeenteraad er over besliszen,
ikk wens ze moed, visie en wijsheid toe zodat dit schip een behouden en wijze vaart krijgt en niet
aan onze neuzen voorbi] gaat.

Een nuchtere kapitein Haddock

Fredjan Twigt
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