
 

ecodorp poëzie 
DE VREDE  WAARD. 

Vogels nestelen waar eens vliegtuigen stonden. 

Waar eens soldaten de wacht hielden terwijl jaren verstreken 

Vanwege een oorlog die niet kwam 

Staan nu de bomen rustig door het asfalt heen te breken. 

Verlaten loodsen rusten tussen lege magazijnen  

Geen spoor meer van oorlog, de hekken geslopen 

Het verleden heeft zich gesloten, 

Maar deze plek roert zich weer, zij gaat nu open. 

Mensen dromen hier van een ander soort bestaan  

Van samen leven met elkaar en met Moeder Aarde. 

Om een stralend licht te zijn in deze veranderende tijd Zo krijgt 

de vrede werkelijk waarde. 

Jacob Passander.



 

 

bosweek februari 2014 de regenboogstam
Wat een beleving voor onze vrienden en 

hun kinderen. De eerste bosweek in het 

ecodorp heeft plaatsgevonden. Het 

inrichten van het avonturenbos met een 

prachtige boomwoning, Het eerste 

nieuwe huis in het dorp. Roos en Martin 

hadden een uniek kamp opgezet met de 

zigeunerwagen, de tent voor de 

regenboogstam en natuurlijk de drie 

paarden. Het weer werkte ook mee. Tot 's 

avonds zaten we buiten rond het 

houtvuur. Met etenstijd puilde de herberg 

uit zijn voegen. De ingevlogen koks 

hadden de handen vol om al die 

hongerige magen te voeden. Het kwam 

vast door het buitenleven. Het was een 

zeer geslaagde week. Het ecodorp leeft. 

Ook in Bergen. Tot de volgende bosweek! 

Sjaak van der Woude. 

"Wat een feest! In het bos van het Ecodorp 

wonen even allemaal indianen, kinderen 

die overal vandaan komen, die samen de 

regenboogstam vormen. En die indianen 

kennen de geheimen en wetten van de 

natuur. Als bijtjes vliegen ze kris kras door 

elkaar heen. Voor een buitenstaander lijkt 

het op chaos, maar dat is het niet. Perfecte 

harmonie, elk indiaantje doet namelijk 

precies was hij wil doen. Houthakken, 

fluitjes maken, boog schieten, paarden 

verzorgen en rijden, soep koken, vuur 

maken, toverdoosjes maken, zingen, 

tekenen, op bizons jagen, boom klimmen, 

pannekoeken bakken, fakkels maken en 

nog veel meer, waardoor er zoveel 

innerlijke blijdschap en vrijheid ontstaat en 

daardoor respect voor elkaar, en natuurlijk 

allemaal twinkel oogjes." 

Roos Kanis en Martin van den Kommer. 

www.viafysiek.nl

 

 

 

Voortgang renovatie Herberg 

Er zijn de laatste tijd weer fantastische dingen gebeurd in de Herberg. 

De keuken functioneert al geweldig: er is een afwasstraat gekomen, mooie werkbladen en van het mooie 

geschonken gasfornuis wordt dankbaar gebruik gemaakt. Wel zouden we nog dolblij zijn als je nog een 

mooie grote servieskast weet! 

Ook het kantoor wordt nu dankbaar gebruikt: zelfs op zondag zijn er al mensen gespot aan het buro, en 

soms zijn de 2 computers niet genoeg en neemt iemand zijn laptop nog mee, zo ijverig wordt er gewerkt! 

Het is een prachtige plek om te zitten, ineens wordt zichtbaar wie en wat er allemaal binnenkomt en uit 

gaat,

 

http://www.viafysiek.nl/


en 's ochtends schijnt de zon er fijn naar binnen. 

De bibliotheek wordt ook steeds mooier: het is al prettig ingericht voor vergaderingen, en we zijn bezig met 

wandrekken plaatsen. 

Ook de slaapkamers zijn weer goed gebruikt tijdens het maandelijkse meewerkweekend, en er wordt steeds meer 

mooie houten afwerking in de gang en de ruimtes geplaatst. 

In de huiskamer wordt gedanst, vergaderd, gegeten, en dat alles bij een heerlijke dikbuikige houtkachel. Vooral zou je 

ons nog heel erg blij maken met houtlak, maakt niet uit welke kleur, voor binnen en buiten! 

De terreinkring. 

Kringennieuws 
bestemmingsplan-kring: Er is een quickscan gemaakt en gepresenteerd aan gemeente & provincie met als doel om 

ruimte te vinden en te maken in het publiek programma van eisen. Onze eisen zijn 

1. lager en meer oppervlak 

2. groen aan de westkant, wat wij graag willen behouden 

3. cultuurplein toevoegen, gebruik makend van het cultureel erfgoed dat hier staat met de twee hangars, die er 

staan, relieken uit de koude oorlog; vanaf nu werkplek voor kunstenaars, creatieve knutselaars over 

ecoproef-projecten zoals binnenkort de leembouw- workshop zie agenda ecodorpbergen.nl 

Dit is goed ontvangen. Beeldkwaliteitsplan moet nu gemaakt worden om onze wensen te onderbouwen. 

Er is een nieuwe sub-kring gekomen: helicopter-kring, die gebaseerd op permacultuur een plan gaat ontwikkelen voor 

het hele terrein m.b.t. groen. 

saneringskring. 
Drie onderwerpen op moment: 

-schoonmaken van de grond met behulp van effectieve micro-organismen, we willen er meer onderzoek naar doen. -

NGE’s niet gesprongen explosieven, bezig met historisch onderzoek aan te tonen dat hier de kans niet groter is dan 

elders 

- sloop van de betonplaten en gebouwen. Er is nu een strook schoon gemaakt om een prijsopgave te krijgen. Schoon 

puin levert meer op. 

- asbestverwijdering. 

verbindingskring 
De Verbindingskring heeft als doel de visie van ecodorp bergen (zie www.ecodorpbergen.nl) 

vorm te geven. Onder andere door de mensen in ons dorp bij elkaar te brengen, om elkaar te 

leren kennen en zo een diepere band met elkaar aan te gaan. 

De verbindingskring komt wekelijks bij elkaar. We hebben nu het traject' 'van vriend naar bewoner worden' afgerond 

en verwelkomen 6 nieuwe mensen voor stap 1 in het traject. 

We organiseren elke maand een verbindingsdag voor bewoners en mensen die nu het traject in gegaan zijn om 

elkaar goed te leren kennen. 

organisatie-kring 
De organisatiekring heeft nu een kantoor! Met lemen wanden, internet, mooi overzicht op de ingang van ons dorp, 

kasten voor dossiers. Er is ook veel te organiseren en administreren. We ronden nu het jaarverslag van 2013 af en 

bouwen aan een praktische boekhouding. Vanuit het dorp krijgen we allerhande juridische vragen die het nodige 

uitzoekwerk vragen bv over aansprakelijkheid en wonen op het terrein. De adresgegevens van jullie vrienden beheren 

we ook en binnenkort sturen we jullie een mail om te inventariseren waar jullie precies interesse in hebben zodat je 

alleen gericht mails ontvangt. Dit is een greep uit ons werk, er is meer en wil je hieraan meebouwen, stuur een mail 

naar jan_cuperus@hotmail.com 

tuinkring 
De tuinkring is bezig met de tuin rondom Groeneweg nr. 10 en gaat zich vanaf nu meer bezig houden met het terrein. 

De tuinkring is dringend op zoek naar hulp en daadkrachtige, lieve mensen, zie vacatures. #ziningroene 

vingersin2014?" 

 

Door de stoerste mannen is ons bos opgeschoond. Met name Hans Polak mag hier wel even eervol  
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genoemd worden en zijn trouwe vriend en helper Roeland. Hans gaat met de kettingzaag om alsof het een mes is. 

Sommige van onze bomen bleken honingzwam te hebben. Het kappen van de bomen is net op tijd gestopt voor het 

broedseizoen. Maar je kan je lol wel op bij ons als gepassioneerde boswachter en houthakker de komende herfst.

 

 

 

De Karavaan strijkt ook dit jaar 

weer bij ons neer! 
De samenwerking van de gemeenschap van ecodorp 

Bergen met de makers van het festival is afgelopen 

jaar zo goed bevallen dat wij het dit jaar weer samen 

doen. 

Noteer het vast in je agenda! dit wil je niet missen, 

Kunst op het hoogste niveau op een toplocatie, bij ons 

op het terrein met liefst 4 voorstellingen! 

De gemeente heeft de vergunning verleend. 

29 MEI - 1 JUNI (weekend van 

hemelvaart) 

NEEM JIJ DE LAATSTE VLUCHT? Tussen bomkraters 

en duivendons worden verhalen van oorlog en vrede 

verteld. 

Beleef het live hoorspel ‘Kunstenaars in Oorlog’ over 

o.a. Charley Toorop, muziektheater Campana over de 

schaduw na de oorlog en de expeditie van de 

Waterlanders. Genoeg te doen in het 

Hemelvaartweekend! 

De drie Karavaan- voorstellingen: 

Kunstenaars in Oorlog 
Intieme muziektheatervoorstelling: wat zou jij doen in 

oorlogstijd? 

Wat is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar in 

oorlogstijd? In een live hoorspel volgen we vier 

bekende Nederlandse kunstenaars tijdens de Tweede 

Wereldoorlog: Charley Toorop, Piet Mondriaan, 

Johannes Heesters en Gerrit Jan van der Veen. 

Campana 
Muziektheater over de schaduw die de oorlog werpt in 

vredestijd 

In een aangrijpende compositie waar klokken, carillons, 

dans- en draaiorgels de waanzin van oorlog 

verbeelden, volgen we een man en een vrouw in een 

tijd van oorlog tot aan het moment dat het vrede is. 

Tim 
Stap in het hoofd van een jonge oorlogsveteraan Met 

een koptelefoon op loop je langs oude munitiedepots 

die nu dienen als opslagplaats voor herinneringen uit 

Tims hoofd. Tim heeft in Irak gezeten en ging 

vervolgens naar Afghanistan. Je wordt zijn wereld in 

gezogen door een soundscape met muziek en 

fragmenten uit de gesprekken die de jonge 

theatermaker Merel Smitt met hem voerde. 

foto's van boven naar beneden gemaakt door: Ben van 

Duin, Saris & den Engelsman, Anna van Kooij



 

En verder zijn er natuurworkshops voor kinderen, tentoonstellingen, muziek en andere spannende activiteiten. Dit 

jaar verandert het militair vliegveld in een Ecodorp. Een belangrijk moment om te herdenken, terug te kijken en 

vooruit te zien. Neem jij de laatste vlucht? zie http://www.karavaan.nl voor tickets en precieze tijden. 

Toestemming voor tijdelijk wonen 

afgewezen. 
Bij de bieding stond in ons door de gemeente geaccepteerde 

ontwerp dat we hier van begin af aan moeten kunnen wonen 

om ons plan fysiek en sociaal op te kunnen bouwen en 

financieel haalbaar te maken De gemeente heeft op ons plan 

nu ineens negatief gereageerd. We kunnen ons plan niet 

uitvoeren bij verminderde aanwezigheid hier. Wij moeten hier 

meer kunnen zijn, voor alle vrijwilligers die zich aandienen, 

voor het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van alle 

werkzaamheden waar het terrein om vraagt. Op dit punt zijn 

wij op zoek naar ondersteuning. Wie springt voor ons in de 

bres? 

(En toch staat ons eerste huisje, zie foto hiernaast en het 

uitzicht vanuit ons boomhuisje foto boven, de kinderen 

hebben een favoriete plek! YEAH!) 

Wilgentempel 
Sinds het laatste meewerkweekend is er ook ineens een 

wilgentempel. 

Op de foto de bouwers bij hun eerste stilte- beproeving. 

Kom eens kijken of de takken al bladeren beginnen te krijgen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 
meewerkdagen 
Elke donderdag is er een meewerkdag en ben je 

welkom met elk talent! We starten om 9 uur. Met de 

lunch serveren we een lekkere soep. Er is een ploeg 

die aan de gebouwen klust en een groenploeg om 

buiten werkt, zoals de sloten schonen en snoeien. Een 

ieder die zijn of haar handen uit de mouwen wil steken 

is van harte welkom. Geef aub een seintje als je komt: 

ebmeewerkdagen@gmail.com 

http://www.karavaan.nl/
mailto:ebmeewerkdagen@gmail.com


 
 
 
elke woensdag biodanza 
Jos & Pauline geven deze les.  

Inloop in de Herberg: 19.30 uur, start vivencia 20 uur. 

Prijs: Losse les €15,-, Vrienden Ecodorp Bergen €10,- 

Inschrijving hele serie (van school- tot schoolvakantie) 

20% korting. 

elke zondag is er eten uit de 
keuken van Esther 
Uit protest en om meer bewustzijn in ons 

‘weggooigedrag’ te brengen tovert Esther iedere zondag 

met liefde ecologische groenten om tot een super 

gezonde en verassende culinaire ervaring. Gedeeltelijk 

bereid van groente die anders in een container was 

beland, omdat: slap, lelijk of een plekje. 

“Ik vind het fijn om een gezellige, gezamenlijke maaltijd 

aan te bieden voor weinig geld en altijd met een snufje 

inspiratie.” aldus Esther. 

De maaltijden worden een keer per week geserveerd op 

zondag om 18:00u. op het terrein van het Ecodorp 

Bergen. Je mag zelf bepalen welk bedrag je hiervoor in 

het potje van onze geliefde kokkin gooit. Zij accepteert 

ook ruil als betaling! #gifteconomy. Aanmelden per sms 

06-11621192 

rondleiding 
elke eerste zondag van de maand is er om 14u. een 

rondleiding over het terrein. Aanmelden via: 

ebrondleiding@gmail.com. Volgende: 6 april. 

vrijdag 11 april mindfulness-
introductie 
mindfulness-introductie in de ger 10:00- 11.30u 

Ervaar je stress, kun je de pauze-knop bij jezelf niet 

goed vinden, heb je het gevoel dat het leven wat jij leidt 

niet van jou is of wil je simpelweg meer stilte en rust in 

alles kunnen ervaren? 

geef je op bij mindfulmovie@gmail.com. Achterag 

mogelijkheid om je op te geven voor de 8-weekse 

training ontwikkelt door Jon Kabat-Zinn. 

Zie voor meer informatie www.mindfulmovie.com 

zaterdag 12 april 2014 lezing " 

Leve de soevereine mens..." 
Wil je weten hoe je vrij kunt worden van de mening van 

de staat in je leven? 

Wij nodigen je uit om een presentatie bij te wonen door 

een soeverein vrije meert'n moi mens van vlees en 

bloed , waarbij hij op geheel eigen wijze, hand in hand 

met het publiek de weg naar volledige vrijheid voor alle 

mensen willen banen. 

Het hoe en waarom je los te koppelen van het systeem. 

Hoe en waarom je jezelf kan losmaken van je BSN-

nummer? 

Dit geheel in het teken van liefde... 

in de herberg van ecodorp bergen 

van 13 t/m 17u. 

donatie van harte welkom.  

mailto:ebrondleiding@gmail.com
mailto:mindfulmovie@gmail.com
http://www.mindfulmovie.com/


opgeven bij yvanleeuwen@live.nl of 

presentations .meertn@activist.com 

pasen 
Vanaf pasen bouwt Tom Rijven (zie zijn website 

http://www.habitatvegetal.com) een lemen huis in loods 

1. Hieraan kan je meedoen... blijf de agenda op 

http://www.ecodorpbergen.nl/ checken. Hij bouwt een 

basiswoning; de hexagon, met zijn stroleembouw-

techniek en wie wil leren hoe je op deze manier een 

fantastisch en goed geïsoleerd huis kan bouwen, kan 

meedoen. 

Er zullen meebouw-dagen en workshops komen, data 

volgen nog. 

 

 

29 mei-1 juni karavaan 
Neem jij de laatste vlucht? Tussen bomkraters en 

duivendons worden verhalen van oorlog en vrede 

verteld. http://www.karavaan.nl 

GEN NL.Ecodorp netwerk Nederland is van start 

en in verbinding met GEN. GEN staat voor Global 

ecovillage network. Er zullen regelmatige netwerkdagen 

georganiseerd worden. Op 31 augustus komt het 

tweede ecodorp-festival bij ons het terrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie EDE (Ecovillage Design Education) 

EDE staat voor Ecovillage Design Education, een compleet en integratief trainingsprogramma gebaseerd op kennis en 

ervaring die is opgedaan in ecodorpen wereldwijd. Van 6 tot en met 8 juni vindt er in De Herberg een introductieworkshop 

plaats bedoeld voor degenen die hier meer over te weten willen komen. In vogelvlucht komen de vele facetten van het leven in 

een ecodorp aan bod. Informatie over de achtergrond en verscheidenheid van deze globale beweging wordt afgewisseld met 

oefeningen en actieve werkvormen die voor een deel ook buiten op het terrein plaats vinden. Een belangrijk uitgangspunt van 

de training is dat de vele aspecten van het leven in een ecodorp alleen in hun samenhang bezien, betekenis krijgen. 

Deelnemers worden aangemoedigd zelf in de rol van ontwerper te stappen: van het ecodorp, van hun eigen leven en van de 

wereld om ons heen. De introductieworkshop is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat leven in een ecodorp voor 

hem of haar zou kunnen betekenen. 

Gaiia educaiion 
Plaats: De Herberg. Tijd: Vrijdag 6 juni, 18 uur tot zondag 8 juni, 14 uur. Kosten: €85 inclusief biologisch- vegetarische voeding 

en overnachting (€10 reductie als je niet blijft overnachten). 

Aanmelding & informatie: Wouter Extercatte. 020-4866223 wouterxt@gmail.com 
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events in de ger 
Vrijdag 25 april en 9 mei 20.00 -22.00 Soundhealing en meditatieve Chants Meditatieve helende klanken met 

verschillende instrumenten om innerlijk te reizen. 

Na deze soundsessie zullen we samen gaan zingen, 

chanten. 

Voedend voor hart en ziel Met Max en Rymke Bijdrage: 15 

euro 

Voor contact en/of opgave: mamadunia@gmail.com 

17 Mei 13.00 - 17.00 A Day for Ourselves: 

Women's Sound and Movement Retreat Together we 

create a beautiful sacred space, with love and devotion! 

With Rymke Lisa en Michelle Christine Costs: 33€ 

 

Please contact and/or register by email 

radiantheartrevolution@gmail.com 

Registration deadline: 15 Mei 

Details about the day to follow upon registration. 

Vacatures 
Wij zijn op zoek naar diverse mensen, die ons kunnen voorzien van advies bij bv verzekeringen, maar ook een 

penningbeheerder en een deskundige waterbeheerder. Kijk op onze website voor alle vacatures. 

Omdat het lente is, hier nog twee vacatures voor de tuinkring. 

In een ecodorp vraagt een tuin echte inzet in ons proces terug naar een ecologisch verantwoorde samenleving. 

Daarom onze oproep naar jullie serieus te overwegen om je te verbinden met onze tuinkring om te komen helpen 

met het praktische werk en de organisatie. Martjan Loot, coördinator tuinkring (mob: 0616367433). 

Tuinvacature 1: 
We zoeken voor de tuin iemand, die wil helpen om leiding te geven aan de tuin. 

Het uitgangspunt is permacultuur, maar ervaring met biologisch-(dynamische) tuinbouw is ook een mooie start. Wij 

bieden een mooie plek, ondersteuning, werken in een kring, veel ervaring met permacultuur! 

Het blijkt dat praktische inzet voor het tuinieren in ecodorpen vaak te kort komt en dat is op dit moment ook in ons 

ecodorp Bergen het geval. 

Tuinvacature 2: 
Onze tuinkring heeft te weinig medewerkers. Te veel werk komt niet goed aan de orde.Heb jij nog zin om mee te 

helpen? Te leren hoe je een echte composthoop aanmaakt, hoe je bijenvriendelijk gewassen aanplant en om als 

beloning je eigen wildsalade uit de tuin te kunnen oogsten? 

foto's bosweek: Sjaak van der Woude overige foto's: Anna Spohr 
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